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Rubriekverantwoordelijken 
 

 
• Voorpagina: Vif Strubbe 
• Om niet te vergeten!: Kristel Robberechts 
• Thema van de maand: Pastor Veerle Magnus  
• Boekenrubriek: Martine Hofmans 
• Op wandel in onze tuin: Moniek Robberechts 
• Gouwe Ouwe: Thiebout Lalemant  
• Focus op dementie: Stuurgroep Dementie/Validation WZC Heilig Hart 
• Nieuwe bewoners: Kristel Robberechts 
• Zijn van ons heengegaan: Kristel Robberechts 
• Verjaardagen bewoners: Martine Hofmans 
• Verjaardagen personeel: Kristel Robberechts 
• Menu: Het keukenteam 
• Denksport: Martine Hofmans 
• Eindredactie: Kristel Robberechts 
 

Bewoners of personeelsleden of andere personen die zich geroepen voelen om 
een rubriek op zich te nemen, kunnen contact opnemen met Kristel Robberechts 
(secretariaat) 

Ook opmerkingen, reacties of suggesties kunnen aan haar gesignaleerd worden. 

 



 

Voorwoord 
Beste bewoners, familieleden, personeelsleden, vrijwilligers en vrienden, 

 

Dansende start van 2024 
 
ENcore 

Danschoreografe Elke Vandeneede en haar zus Nele begonnen een decennium 

geleden dansschool ENcore. De twee hoofdletters verwijzen naar de beginletters 

van hun voornamen. Wanneer we het hebben over “core” dan betekent dit  

kernstabiliteit of stabiliteit van het bekken of de romp. Goed ontwikkelde romp-, 

buik-, bil- en rugspieren, zorgen voor onze stabiliteit. Wie een goede core heeft, 

zal bijvoorbeeld goed zijn evenwicht kunnen bewaren en zal wendbaarder zijn. 

Dat helpt eigenlijk bij alles wat we doen in ons dagelijkse leven.  Dansers moeten 

een krachtige kernstabiliteit ontwikkelen om mooi te kunnen dansen. Vandaar 

de naam ENcore! 
 

Ondertussen werkt zus Nele aan een eigen professionele danscarrière in 

Nederland en staat Elke aan het roer van dansschool ENcore met 425 leerlingen.  
 

10 gouden medailles bij het 10-jarig bestaan van ENcore. 

Elke Vandeneede neemt al 10 jaar met meerdere dansgroepen deel aan 

nationale en internationale wedstrijden. Op een van de grootste 

danswedstrijden in Nederland “Shell We Dance” behaalde dansschool ENcore in 

Elke Vandeneede 



 

totaal dertien medailles. Een beter verjaardagscadeau kon Elke niet hebben. 

Cadeau is eigenlijk niet het juiste woord, want de overwinningen van alle 

wedstrijdgroepen van ENcore zijn er niet zomaar gekomen. De tien gouden, twee 

zilveren en één bronzen medailles zijn het resultaat van doorzetting, de juiste 

begeleiding en natuurlijk ook het talent van de dansers en de begeleiders.  

De wedstrijden gaan telkens door in theaterzalen met professionele belichting, 

met een professionele jury en beroepsfotografen. Elke neemt met haar dansers 

deel aan verschillende dansstijlen zoals klassiek, hiphop en moderne dans zowel 

met kinderen, jongeren en volwassenen.  

Elke hoopt telkens op knappe prestaties, maar wat haar dansers in 2023 

presteerden, overtrof haar verwachtingen. 

Elke Vandeneede blijft met haar (dans)voeten op de grond staan.  “Het is leuk om 

met zulke goed resultaten te kunnen uitpakken” zegt ze zelf, maar de school telt 

wel 425 leerlingen. De jongste is amper 3 jaar, de oudste 36. Van die grote groep 

zijn er ongeveer negentig dansers die het fijn vinden om mee te doen met 

wedstrijden. Ze vinden het dan ook normaal dat daar extra opleiding en 

inspanning bij komt kijken. Dan blijven er nog altijd 335 dansers over. Die grote 

groep vormt eigenlijk de ruggengraat van de school”, benadrukt choreografe 

Elke. Dat de school na een decennium zoveel leerlingen telt, wijt Elke 

Vandeneede aan de goede sfeer. Er is weinig verloop. Leerlingen blijven 

verschillende schooljaren in ENcore en dat maakt het mogelijk om hun 

dansniveau steeds op een hoger niveau te tillen. Plezier maken is ook belangrijk, 

maar ENcore combineert plezier met prestatie. 
 

Dansen vraagt inspanning, discipline en volharding. Samen school maken en dus 

samen dansen is essentieel. Daarom is het voor Elke belangrijk dat ze zelf les 

blijft geven. Op weekbasis geeft ze les aan 400 leerlingen.  Elke kan niet zonder 

haar dansers en zonder het dansen. Elke haar passie is mensen blij maken met 

dans.  



 

Dans als podiumkunst 

Dansen is een podiumkunst en bij podiumkunsten staan vaak de expressie van 

gevoelens centraal. Belangrijke hulpmiddelen daarbij kunnen zijn het decor, 

de kostuums, de belichting en de muziek.  Dansen is een uitvoerende kunst die 

uitgevoerd wordt op een podium in aanwezigheid van een publiek. En daar leven 

alle dansers naartoe: naar een optreden met publiek. Om elke danser van de 

school de kans te geven om podiumervaring op te doen, organiseert ENcore elk 

jaar een grootse dansvoorstelling. In mei 2023 werd zo de tiende verjaardag van 

ENcore gevierd. 

 

Om met zoveel dansers op te treden is een erg grote zaal met een groot podium 

nodig. Jammer genoeg zijn die in Vlaanderen erg schaars en moet de dansschool 

uitwijken naar Theater De Kring te Roosendaal in Nederland waar een zaal is met 

800 zitplaatsen met geschikte en voldoende accommodatie voor 425 dansers. 

Het podium en de coulissen moeten voldoende groot zijn. Maar er moet vooral 

voldoende kleedruimte zijn voor zovele dansers. De show begint met een 

openingsdans of eindigt met een slotdans waarbij alle dansers samen op het 

podium dansen.  

 

 

 

 

 



 

Een echt spektakel!  

 

 

Wij hebben het genoegen om voor de start van het nieuwe jaar een 

dansvoorstelling van de dansschool ENcore te mogen beleven in de cafetaria. 

Choreografe Elke komt met 40 dansers van haar school naar het Heilig Hart om 

voor ons verschillende dansen op te voeren. Elke zal voor ons een selectie van 

danschoreografieën uit haar repertoire van de voorbije 10 jaar maken. 

Op woensdag 3 januari zetten we het jaar 2024 al dansend in met een 

dansvoorstelling van de dansschool ENcore. 

 

Veel leesplezier in dit eerste nummer van het nieuwe jaar 2024. 

 

Kris Vandeneede, directeur. 

 

  



 

Thema van de maand 

Een nieuw begin 
 

Een nieuw begin is vaak ook een einde.   

Een periode in je leven gaat voorbij.   

Je bent steeds in verandering.   

Goede tijden worden afgewisseld door moeilijke tijden.   

Niet iedere moeilijke tijd blijkt achteraf gezien een slechte tijd te zijn.   

Als je nog in de chaos zit, zie je dat niet.  Je verlangt er wel naar. 

Een nieuw begin is niet zonder herinnering.   

Je gedenkt soms de tijd die achter je ligt.   

De herinnering is als een litteken op je levensweg. 

Wie getekend wordt door verdriet kan niet zonder liefde, zonder vriendschap.  

De liefde en de vriendschap behoeden je voor bitterheid en leegte. 

Liefde en vriendschap doen mij Jij zeggen. 

Liefde en vriendschap genezen de wonden en geven je de kracht om 

verwonderd te blijven over een nieuw begin. 

 

– Marinus van den Berg 

 

Een nieuw jaar is weer begonnen en dat brengt wensen en goede voornemens 

met zich mee. In de donkerte van de advent met groeiend licht naar Kerst, 

kregen we de tijd om te reflecteren over hoe we verder willen. Wat nemen we 

nog mee en wat laten we achter? Wie is ons dierbaar? Wat doen we met de tijd 

die we krijgen? Vragen die ons doen stilstaan bij de keuzes die we te maken 

hebben dag in dag uit. 

 



 

Kan een kerstekind, zo onschuldig en weerloos, ons nog raken tot het diepst 

van onze ziel? En zien we het licht dat het bracht, de hoop en de liefde? 

Geloven we nog in dat wonder dat in ieder van ons telkens weer kan gebeuren; 

het wonder van Leven in vreugde en tevredenheid? 

 

Ik wens jullie in dit nieuwe jaar fijne ontmoetingen die licht mogen brengen en 

hoop en vooral ook liefde, want daar worden we allen beter van! 

 

Van ganser harte, 

Veerle 

 

 

 

 
  



 

Vieringen in januari 
 
Donderdag  4 januari 2024 10u30 Eucharistieviering  
 

Dinsdag  9 januari 2024 10u30 Gebedsdienst 
   

Dinsdag 16 januari 2024 10u30 Gebedsdienst 
    

Donderdag 25 januari 2024 10u30 Gebedsdienst 

 

 

Intenties:  

Er kunnen misintenties aangevraagd worden voor de misvieringen. 

Deze kosten 10 €. 

Aanvragen kunnen gedaan worden bij het onthaal. 

 

De gebedsdiensten gaan door in de kapel. 
Iedereen is van harte welkom! 

 

  



 

VROEGER EN NU 

 

Maria, had Jezus ter wereld gebracht op deze  
Stille Heilige Nacht. 
Boven de stal straalde een Sterre waar te nemen van 
heinde en verre. 

Herders kwamen hulde geven aan dit zo mooie 
goddelijk leven. 
Uit het oosten reisden 3 wijzen om het kindje Jezus  
te prijzen. 

Zo leerden we dit vroeger allemaal, dit heerlijke 
prachtige verhaal. 
Is dit alles zo verlopen? 
Als mens zullen we dit hopen. 

Alles draait nu rond de kerstboom, feestelijk gevierd 
zonder schroom. 
Maar de echte Heilige Nacht is kindje Jezus door Maria 
gebracht. 

 

Zalige Kerst – Vreugdevol 2024 
 

J.R.  



 

Boekenrubriek 
 

Nicci French 
 

Volgende misdaadromans en thrillers van Nicci French hebben wij  
momenteel beschikbaar in onze bibliotheek: 

 
 

Vang me als ik val, grootletterboek 
Holly is jong en succesvol maar is aan de andere kant ook losbandig en wild  
waardoor ze wel eens in riskante situaties belandt. Zo dreigt ze op een bepaald 
moment de controle over haar leven te verliezen. 
 
Wat te doen als iemand sterft, grootletterboek 
Ellies leven neemt een dramatische wending als haar grote liefde Greg om het 
leven komt bij een auto-ongeluk. Wie is Milena die op het moment van het 
ongeluk bij Greg in de auto zat? Ellies zoektocht wordt een obsessie.  
 
De verborgen glimlach, grootletterboek 
Als Miranda van haar werk thuiskomt treft ze haar nieuwe liefde Brendan lezend 
in haar dagboek aan. Ze is woest en zet hem de deur uit. Maar Brendan uit haar 
leven bannen blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. 
Wat voor Miranda als een ongemakkelijke situatie begint, wordt al snel een 
kwelling. 
 
Dinsdag is voorbij 
In een vervallen huis in Londen wordt het lichaam van een man aangetroffen, 
rechtop in een leunstoel. Het huis is van een kwetsbare vrouw met ernstige 
psychische problemen. Haar uitspraken zorgen voor raadsels bij de recherche.  
 
Zondagochtend breekt aan, grootletterboek 
Het begint met een lijk onder de vloer. Frieda deed deze gruwelijke vangst in 
haar eigen huis. Zal commissaris Crawford eindelijk naar haar luisteren en het 
onderzoek heropenen? 
 
 

  



 

Op wandel in onze tuin 
In deze rubriek neem ik jullie elke maand mee naar de tuin van het 
woonzorgcentrum. Zelf geraak ik maar niet uitgekeken op al het moois dat de 
natuur ons biedt en dat wil ik graag met jullie delen. 

Het is half december, wanneer ik nog eens door de tuin wandel. De meeste 
bomen en struiken hebben hun bladeren verloren en staan er wat saai bij. 

Hier en daar echter, zie ik fel gekleurde rode 
takken tussen al het grijs. Het zijn de takken 
van de kornoelje of cornus die onze tuin nog 
een beetje glans geven. 

In de lente en de zomer valt de struik niet zo 
op. Het groene blad zorgt er dan voor dat het 
rood verborgen blijft. In de herfst krijgt het 
blad een mooie herfstkleur, en als het blad 
afvalt, komt het rood pas helemaal mooi naar 
voren. 

Vogels houden ook van deze struik. Het dichte takkengestel biedt hen een goede 
schuilplaats. En aan het eind van de zomer smullen ze van de blauwzwarte 
bessen. 

Er zijn meer dan 60 soorten kornoelje bekend, waarbij de grootste verschillen 
zitten in de kleur van de bloemen en de takken. Het is dus de rode kornoelje die 
bekend staat om zijn bloedrode takken. 

Toch houdt deze plant zijn rode kleur niet vanzelf. 
Als je de struik niet elk jaar snoeit, dan is hij na drie 
jaar bijna helemaal grijs. 
De takken met de mooiste kleur zijn degene die 
eerder in het jaar zijn aangegroeid. Daarom snoei je 
cornus in de lente best stevig terug. 

En hoewel je de struik na de winter hoort te snoeien, 
kan het geen kwaad om rond de kerstperiode een paar 
takjes bovenaan de struik weg te halen. Ze staan mooi 
in een vaas, maar kunnen ook verwerkt worden in een 
kerststukje.  



 

Week van de poëzie 
Van donderdag 25 januari tot woensdag 31 januari 2024 

Thema ’thuis’ 
Het huis van de poëzie bestaat uit meer dan louter bakstenen. Dichters bouwen 
huizen uit herinneringen, geuren en kleuren. Ze beschrijven de huizen van onze 
jeugd en de straten van onze dromen. Ze schrijven hun gedichten op een hoekje van 
onze keukentafel en turen naar de schilderijen aan onze muren. De mooiste woorden 
ontspruiten vaak op de plek waar we ons het meest thuis voelen. 

Tijdens Poëzieweek 2024 bouwen we samen grote en kleine huizen in 
gedichten. We komen thuis in steden of op het platteland, we verhuizen onze verzen 
van streek naar streek en beschrijven nieuwe en oude landen in levendige letters. 
Poëzie kan mensen vieren, verwelkomen en zich thuis doen voelen. Het kan ook de 
troost van een warme thuis bieden op moeilijke momenten van afscheid, rouw en 
verdriet. Samen schuilen we onder het dak van de poëzie. 

 

 

Oproep aan bewoners, medewerkers, maar zeker ook aan 
familie (kinderen, klein- en achterkleinkinderen) van de 

bewoners: 

SCHRIJF EEN GEDICHT  
met als thema “Thuis” 

Ligt schrijven je minder, maar teken je graag, maak dan een mooie tekening 
rond dit thema. 

Bezorg het ten laatste op 17 januari bij de afdeling ergotherapie en wij kaderen 
het op een originele manier in, zodat iedereen er tijdens de gedichtenweek van 

kan genieten. 

We zijn er van maandag tot vrijdag van 08.00u tot 16.30u. 
Mailen kan ook naar ergo@hhg.be 

Alvast bedankt! 
 

 

 



 

Kapster Shana 
is met verlof 
op woensdag  

03 januari 2024 
en op vrijdag  

05 januari 2024 
 

  



 

Ontmoetingsdag over respectvol omgaan met 
mensen met dementie 
 
Op 8 februari 2024 organiseren we een ontmoetingsdag over respectvol omgaan 
met mensen met dementie. 
Deze dag is bedoeld voor zorgmedewerkers maar familieleden en bewoners zijn 
ook zeker welkom en kunnen gratis deelnemen. 
 
Wil je er graag bij zijn? 
Laat dan iets weten aan het onthaal of stuur een mailtje naar info@hhg.be 
 

 



 

(Herman van Veen, 2011) 

Gouwe Ouwe 
Dag iedereen! 

Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig Nieuwjaar wensen! De jaarwissel is 
steeds een moment waarop we goede voornemens maken en vooruitblikken naar 
het aankomend jaar. Ik wens ieder van jullie het beste toe voor 2024 en als we 
een beetje mogen dromen, dan is het liedje van deze maand niet slecht gekozen: 

Toveren – Herman van Veen (1987) 

Hermannus Jantinus (Herman) van Veen is geboren te Utrecht in 1945. Hij 
groeit op als enige jongen in een arbeidersgezin en studeert viool, zang en 
muziekpedagogie aan het conservatorium van Utrecht. 

Wanneer van Veen 20 is, maakt hij zijn theaterdebuut en sindsdien reist hij de 
wereld rond en speelt hij voorstellingen in vijf talen. Enkele jaren later maakt hij 
zijn eerste studioalbum.  

In 1976 schrijft van Veen een theatervoorstelling over de eend ‘Alfred J. Kwak’. 
Enkele jaren later zullen de avonturen van deze eend in een prentenboek en later 
nog in een strip en animatieserie gegoten worden.  

Herman is ook actief geweest als televisiepresentator voor de VARA. Hij werkt 
tussen 1976 en 2006 aan verschillende programma’s mee.  

Tot op heden is van Veen een fervent voorvechter van kinderrechten. Hij sticht 
veel verschillende organisaties die zich inzetten en aandacht vragen voor de 
rechten van het kind door middel van kennisoverdracht en bescheiden projecten 
in ontwikkelingslanden en Europa.  

Tot op heden verschenen er van zijn hand 184 cd’s, 21 dvd’s, een 70-tal boeken 
en tientallen scenario’s van speelfilms en muziektheatervoorstellingen.  

Op de volgende pagina vinden jullie één van mijn favoriete liedjes van hem. Het 
is mijn wens voor het nieuwe jaar: dat we allemaal konden toveren       

Veel plezier ermee! 

 

 



 

Toveren – Herman van Veen  
 

Refrein:  

Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 
Als hij kon toveren was niemand de sigaar 
Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren 
Dan hielden alle mensen van elkaar 
 
Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond TV 
En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee 
De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap 
En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet snapt 
 
Refrein:  

Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 
(En niemand leed er honger) 
Als hij kon toveren dan werd geen mens te zwaar 
(En iedereen die zong er) 
Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren 
Dan hielden alle mensen van elkaar 

Zijn vriendje zou ineens begrijpen, waarom hij ruzie met hem kreeg 
En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besteeg 
En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm 
En niemand werd er rijk geboren en niemand werd er arm 
 
Refrein: 

Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar…  

Maar voor een toverspreuk van kwaliteit, ben je zomaar duizend gulden kwijt 
En naar een beetje toverboek ben je toch wel vijftig jaar op zoek 
En de hele cursus tovenaar duurt honderdvijfentwintig jaar 
Dat brengt hij allemaal niet op, ik denk dat hij voor 't begin al stopt 
Want zelfs de oma van zijn oma, had nooit een tovenaarsdiploma 
 

Refrein: 

Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar…  



 

Winterverhaal 
De Oudejaarsnacht 

Het was de laatste dag van het jaar. Een dikke laag sneeuw lag over wegen 
en velden. Er was een kleine jongen onderweg; hij droeg nieuwe schoenen, 

en had een grijze das en een rode puntmuts. Hans heette hij. Op zijn rug 
droeg hij een kleine rugzak. Zijn moeder had daarin een kerstbrood en een 

driekoningenkaars gepakt. Ze had hem op het hart gedrukt zich goed te 
gedragen. Hans moest zijn grootmoeder en grootvader opzoeken. Hij moest 

vooral niet vergeten netjes te groeten en te bedanken en ze een vrolijk en 
gezegend nieuwjaar te wensen. Ja, daar zou hij aan denken. 

De dagen in de winter zijn maar kort; de sneeuwwolken hingen zwaar in de 

lucht: en al spoedig vielen de sneeuwvlokken naar beneden, stil en dicht bij 
elkaar, zoals het dons van een dekbed. 

Toen Hans een stukje gelopen had, bedacht hij, dat hij een kortere weg kon 
nemen over een bospad. 

De sneeuw viel in steeds grotere vlokken en tussen de bomen begon het al 

donker te worden. Voor Hans het wist, was het nacht geworden. De weg was 
dicht gesneeuwd; hij kon hem niet meer vinden. 

Had hij maar lucifers bij zich gehad, dan had hij de kaars kunnen aansteken 

en zo misschien via zijn voetsporen de weg weer terugvinden. Nu wist hij 
niets beters te doen, dan onder een boom te gaan zitten en te wachten tot de 

sterren en misschien zelfs de maan te voorschijn zouden komen. 

Hoe lang hij daar gezeten had, wist alleen de duisternis. Hij was al bijna 
helemaal ingesneeuwd, toen hij plotseling in de verte een licht zag. 

Moeizaam stond Hans op en ging op het licht toe en na korte tijd stond hij 

voor een groot vuur. Nog nooit had hij een vuur zo helder zien branden. Om 
het vuur zaten twaalf grote mannen, die wijde mantels droegen. 

Ze zaten daar stil en ernstig, bijna als koningen en staarden in de vlammen. 

Een enkele droeg een kroon van ijs op het hoofd of kronen van 
dennenappels; weer anderen hadden kransen van groene bladeren of 

korenaren. 

Hij die de oudste leek, hield een stok in zijn hand en pookte in het vuur, hij 
wendde langzaam het hoofd om en vroeg: "Ken je ons?" "Dat dacht ik wel," 

antwoordde Hans. Want hij begreep dat de wijze mannen die hij hier zag, de 
twaalf maanden van het jaar moesten zijn. De oudste, die de stok vast hield, 

dat was zeker december. Daarom droeg hij ook een donkere mantel. 

"Vertel ons dan wie we zijn," moedigde de grijsaard hem aan terwijl hij het 
vuur aanwakkerde. En Hans zei het versje op dat zijn opa hem geleerd had. 



 

Geeft januari een sneeuwtapijt, 

dan zijn we gauw de winter kwijt. 

Is februari kil en nat, 

hij brengt ons koren in het vat. 

Nooit is maart zo zoet, 
of 't sneeuwt op de boer zijn hoed. 

Als april blaast op zijn horen, 

Is 't goed voor hooi en koren. 

Veel onweer in mei 
dan zingt de boer joechei. 

Juni meer droog dan nat, 
vult met goede wijn het vat. 

Wil september vruchten dragen, 

dan in juli hitte om te klagen. 

Geeft augustus zonneschijn, 
zeker krijgen we goede wijn. 

Septemberregen op het zaad 

komt het boertje wel te staad. 

Oktober met groene blaan, 
duidt een strenge winter aan. 

Als 't in november 's morgens broeit, 
wis dat de storm dan 's avonds loeit. 

December veranderlijk en zacht, 

geeft een winter waar men om lacht. 

De grijsaard met de stok knikte goedkeurend. 
"Omdat jij ons kent," sprak hij, "kennen wij jou ook. Je bent precies op tijd 

gekomen, want in deze nacht waarin het oude jaar voorbij is kan jij ons 
helpen. Zie je hoe klein ons vuur geworden is? Let nu goed op wat er 

gebeurt, als ik de stok aan broeder januari reik. Kruip dan gauw onder zijn 
mantel, dan zul je zien hoe het nieuwe jaar uit de sterren neerdaalt. Haast je 

dan en bezorg ons nieuw vuur met je kaars, want weldra zal het oude vuur 
uitgaan." 

Toen de oude man dit gezegd had, klonk er in de lucht een geluid. Het was of 

machtige klokken luidden. Het geluid kwam van ver weg en van dicht bij. Het 
leek wel over alle landen en alle rijken op aarde te weerklinken. 

December richtte zich op, hief zijn stok op en riep met luide stem: "Nu 

broeders, gaat de staf van hand tot hand. Terwijl de nieuwjaarsklokken 
klinken over het land. Zegen' God die in de hemelen troont, nu alles wat op 

aarde woont." 



 

Terwijl hij sprak was Hans onder de mantel van januari gekropen die hem 

omhulde als een grote witte nevel. Boven hem straalden en glinsterden de 
sterren en beneden hem bewogen de zaadjes en de kiemen in de aarde. Er 

kwam een klein volkje aangelopen; ze droegen lantaarns in de hand. "Hier 
komen wij met het nieuwe jaar!" zeiden ze. 

En werkelijk, toen Hans goed keek, zag hij dat alle wortels kleine gezichtjes 
hadden. Het leek wel of de aardmannetjes en de elfjes bruiloft vierden. Hans 
was zo verbaasd over dit alles, dat hij bijna zijn opdracht vergat. Maar toen 

zag hij dat zijn eigen driekoningenkaars al brandde. Eén van de 
aardmannetjes had hem aangestoken. Hans hield zijn hand voor de 

kaarsvlam om hem te beschermen en sloop onder de mantel van januari 
vandaan. 

Van het vuur was nog slechts een klein beetje gloed over. Nu reikte 

december de staf aan zijn broeder januari. Deze nam het licht dat Hans in de 
hand hield en stak daarmee het nieuwe vuur aan. De vlammen sloegen hoog 

op, het licht was zo overweldigend dat Hans zijn handen beschermend voor 
zijn ogen moest houden. 

Toen hij weer opkeek, was het vuur er niet meer en de twaalf maanden 

waren ook verdwenen. Maar de hemel was opgeklaard en boven de 
boomtoppen stond een volle ronde maan. Hans stond op en ging weer op 

weg. In het maanlicht was het makkelijk de sporen in de sneeuw te volgen 
tot aan de weg; en daar was het huis van zijn grootouders al. In het donker 

was hij het voorbij gelopen. 

"Gelukkig nieuwjaar," wenste Hans, toen hij over de drempel de warme 
kamer binnenging. De oude mensen waren verbaasd en verheugd hem te 

zien, want grootvader wilde juist het bos in gaan om Hans te zoeken. 
Grootmoeder maakte op de kachel warme melk met kandij, maar Hans was 

zo moe dat hij nauwelijks kon drinken. 

"Laten we hem liever in bed stoppen," meende grootmoeder. "Het kerstbrood 
is geloof ik nog wel heel," mompelde Hans, "maar de driekoningenkaars is al 

bijna op, want daarmee heb ik nieuw vuur voor de twaalf maanden gehaald." 

Daarop viel hij in een diepe slaap. 

Een Noors verhaal door Dan Lindholm 

  



 

Focus op dementie 
Herinneringen ophalen is voor mensen met dementie 
vaak van grote waarde. Herinneringen aan fijne 
momenten samen, zoals praten over tradities die horen 
bij een Kerstfeest. Praten over vroeger doet een 

beroep op dat stukje geheugen dat voor veel mensen met 
dementie nog bewaard is gebleven.  

Muziek kan ons helpen om de herinneringen mee te 
ondersteunen. Welke muziek werd er gespeeld tijdens de 
Kerstdagen, wat is iemands favoriete muziekgenre, van welke 
muziek werd iemand echt blij, wat hoorde bij jullie echt bij een 
feest…  

Vaak merken we dat bewoners met dementie, die tijdens een 
gesprek weinig woorden kunnen delen, wel meezingen met 
bekende en vertrouwde deuntjes. Mee wiegen met de muziek, 
de maat volgen met de voet of de hand, muziek raakt. 

Een bezoek kan soms vlotter verlopen als er een streepje 
muziek bij is. Er moet niet altijd gepraat worden. Samen naar 
muziek luisteren, elkaars hand vasthouden, even rond 
wandelen… veel woorden zijn er niet nodig. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nieuwe bewoners 
Bewoner                        Afdeling                      Komt uit gemeente: 
 

VERBRUGGEN 
Ghislaine 

GULDENDAL GRIMBERGEN 

   
STRUELENS André PRINSENBOS GRIMBERGEN 
   
GEERAERTS Paula TOMMENMOLEN MERKSEM 
   
DOLLIMORE Fay 
Lilyan 

PRINSENBOS GRIMBERGEN 

   

 
 
Zijn van ons heengegaan 
 

30/11/2023 HUMBEECK Fernand PRINSENBOS 

01/12/2023 VAN PAESSCHEN Ludovicus PRINSENBOS 

03/12/2023 BRACK Eliane PRINSENBOS 

04/12/2023 ROTTIERS Edith PRINSENBOS 

09/12/2023 VAN HUMBEECK Jozef CHARLEROYHOEVE 

10/12/2023 DECOCK Gilbert PRINSENBOS 

27/12/2023 BOXY Simone GULDENDAL  

  



 

Verjaardagen bewoners 
 

HEYVAERT Karin Rijkenhoek 01/01/1962 62 

VANHOOF Jeanine Charleroyhoeve 04/01/1929 95 

VAN CAMP Frans Guldendal 06/01/1938 86 

PARYS Paula Prinsenbos 07/01/1940 84 

VAN CAMPENHOUT Hilda Guldendal 10/01/1941 83 

LAUWERS Marie Rijkenhoek 10/01/1928 96 

MENSALT Fernand Liermolen 11/01/1931 93 

DE PAUW Maria Tommenmolen 11/01/1929 95 

VANDER SCHUEREN Gilbert Guldendal 14/01/1941 83 

DE GROEF Irène Liermolen 16/01/1940 84 

VAN HERREWEGE Rachel Tommenmolen 17/01/1931 93 

DESTRYCKER Jean Charleroyhoeve 17/01/1935 89 

GRYSOLLE Nicole Charleroyhoeve 18/01/1943 81 

DE TAEYE Christina Charleroyhoeve 19/01/1946 78 

LAGROU Evert Guldendal 20/01/1937 87 

VERHASSELT Betty Guldendal 24/01/1942 82 

DE RIDDER Celine Guldendal 26/01/1939 85 

VAN CAPPELLEN Maria Liermolen 27/01/1938 86 

DE SMEDT Jeanne Charleroyhoeve 29/01/1932 92 

 

 



 

 

Huwelijksverjaardagen 

bewoners 
 
Dhr. en Mw. De Raedt - BILLIET 14/01/1978 46 
afdeling Liermolen 

Dhr. en Mw. Van Rode - MATTHYS 20/01/1962 62 
afdeling Prinsenbos 

Dhr. en Mw. Mertens - PENNINCKX 31/01/1968 56 
afdeling Liermolen 

 

 
 

  



 

Verjaardagen personeel 

 

ALBUQAAI Medhat KEUKEN 01/01/1995 29 

SEYS Thibaut KINE 02/01/1996 28 

AFSAR Maria CHARLEROYHOEVE 02/01/1964 60 

JUWE Erika PRINSENBOS 04/01/1966 58 

POPESCU Adriana PRINSENBOS 04/01/1979 45 

VANDERKELEN Anne SCHOONMAAK 11/01/1962 62 

LONGIN Linda NACHTPLOEG 12/01/1963 61 

MAGNUS Veerle ERGO 13/01/1968 56 

DOM Tania LIERMOLEN 18/01/1963 61 

CLEEMPUT An GULDENDAL 20/01/1976 48 

JANSSENS Marcel TOMMENMOLEN 22/01/1964 60 

CAPPAERT Ann ADMINISTRATIE 24/01/1974 50 

ROUVEL Sandra GULDENDAL 27/01/1982 42 

DE VLAMINCK Jessica KINE 29/01/1983 41 

DE MESMAEKER Felicia GULDENDAL 31/01/2002 22 

DELANGHE Tiffany LIERMOLEN 31/01/1990 34 

FOTEA Irina NACHTPLOEG 31/01/1970 54  



 

Menu 
 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 
MAANDAG 
01 JAN 2024 

 
Mini Koffiekoek 

Duo van wildpaté 
Ajuinconfituur 
Orloffgebraad 
Mosterdsaus 

Gestoofd witloof 
Aardappelgratin 
Nieuwjaarsgebak 

Gandaham 
 
 

Meloen 

 
DINSDAG 
02 JAN 2024 

 
Honing 

Chinese soep met 
vermicelli 

Gentse waterzooi 
Rijstpap 

Lasagne bolognese 
 

Fruit 

 
WOENSDAG 
03 JAN 2024 

 
Platte kaas 

Tomatensoep 
Steak pepersaus 
Sla en tomaten 

Frieten 
Fruitcocktail 

Kalkoenfilet 
 

Pudding 

 
DONDERDAG 
04 JAN 2024 

 
Confituur 

Erwtensoep/Korstjes 
Slavink 

Rode kool met appeltjes 
Aardappelen 

Speculaasmousse 

Pastasalade 
 

Fruit 

 
VRIJDAG 
05 JAN 2024 

 
Spek 

Kippensoep 
Koolvis met mediterrane 

tapenade 
Andijviestoemp 

Pudding 

Maredsous 
 

Petit suisse 

 
ZATERDAG 
06 JAN 2024 

 
Peperkoek 

Preisoep 
Kip Curry van het huis 

Groenterijst 
IJsje 

Hespenworst 
 

Koekje 

 
ZONDAG 
07 JAN 2024 

 
Twistkoek 

Aspergeroomsoep 
Varkenshaasje 

Portosaus 
Erwten en wortelen 
Pomme Duchesse 

Gebak 

Délice de 
bourgogne 

 
Druiven 

  



 

 

 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 
MAANDAG 
08 JAN 2024 

 
Eitje 

Pompoensoep 
Chipolata 

Blackwellsaus 
Spruiten 

Aardappelen 
Rijstpap 

Worstenbroodje 
 

Koekje 

 
DINSDAG 
09 JAN 2024 

 
Confituur 

Broccoliroomsoep 
Kalkoengebraad 

Currysaus 
Perzik/Ananas 

Puree 
Tiramisu mousse 

Smeerpaté 
 

Fruit 

 
WOENSDAG 
10 JAN 2024 

 
Platte kaas 

Minestrone 
Hamburger 
Ajuinsaus 

Sla en tomaten 
Frieten 
Fruit 

Gandaham 
 

Flan 

 
DONDERDAG 
11 JAN 2024 

 
Chocolade 

Courgettesoep 
Kippenbil 

Provençaalse saus 
Groenterijst 
Panna cotta 

Slaatje Niçoise 
 

Koekje 

 
VRIJDAG 
12 JAN 2024 

 
Ontbijtworstjes 

Witloofsoep 
Heakfilet 

Boter/Citroensaus 
Aardappelen 

“Piccata” 
Pudding 

Port Salut 
 

Danio 

 
ZATERDAG 
13 JAN 2024 

 
Speculaas 

Knolseldersoep 
Vogelnestje 

Tomatensaus 
Pasta 
IJsje 

Salami 
 

Koekje 

 
ZONDAG 
14 JAN 2024 

 
Rozijnenkoek 

Aspergeroomsoep 
Winters stoofpotje 

Kroketten 
Gebak 

Chaumes 
 

Druiven 

 

  



 

 

 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 
MAANDAG 
15 JAN 2024 

 
Eitje 

Bouillonsoep met 
brunoise groenten 

Vleesbrood 
Broccoli in witte saus 

Gebakken aardappelen 
Rijstpap 

Zalmsalade 
 

Koekje 

 
DINSDAG 
16 JAN 2024 

 
Honing 

Witte bonensoep 
Kip Tikka Massala 

Witte rijst 
Crème Brulée 

Hot Dog  
Zuurkool 

Fruit 

 
WOENSDAG 
17 JAN 2024 

 
Platte kaas  

Champignonsoep 
Koninginnehapje 
Gemengd slaatje 

Frieten 
Fruitsalade 

Kip Kap 
Mosterd/Pickles 

 
Roomdessert 

 
DONDERDAG 
18 JAN 2024 

 
Siroop 

Ajuinsoep met kaas 
Kalfsgebraad 

Bonen met spek 
Aardappelen met 

peterselie 
Straciatella mousse 

Smoske 
 

Koekje 

 
VRIJDAG 
19 JAN 2024 

 
Spek 

Groentesoep met 
vermicelli 

Kabeljauwhaasje 
Bearnaisesaus 

Tomaat in de oven 
Puree 

Pudding 

Oude Beemsterkaas 
 
 

Petit gervais 
 
 
 

 
ZATERDAG 
20 JAN 2024 

 
Peperkoek 

Bloemkoolsoep 
Varkensgebraad  

Mosterdsaus 
Gestoofd witloof 

Aardappelen 
IJsje 

Smeerpaté 
 

Hotelcake 

 
ZONDAG 
21 JAN 2024 

 
Suikerbrood 

Broccoliroomsoep 
Ossentong in 
Madeirasaus 

Kroketten 
Tuinkers 

Gebak 

Wijnendaele 
 

Druiven 

 

  



 

 

 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 
MAANDAG 
22 JAN 2024 

 
Omelet 

Minestrone 
Gevulde tomaat 

Ratatouille 
Tagliatelli 
Rijstpap 

Vleessalade 
 

Koekje 

 
DINSDAG 
23 JAN 2024 

 
Confituur 

Vermicellisoep 
Hamburger 

Rode kool met appeltjes 
Aardappelen 

Crème de speculaas 

Macaroni met  
kaas en hesp 

 
Fruit 

 
WOENSDAG 
24 JAN 2024 

 
Platte kaas 

Wortelsoep 
Vlaamse stoverij 

Veldsla/Rauw witloof 
Frieten 
Fruit 

Hespenworst 
 

Liégeois Dessert 

 
DONDERDAG 
25 JAN 2024 

 
Choco 

Erwtensoep met korstjes 
Kip gevuld met  

kaas en prei 
Witte kool in 
bechamelsaus 

Puree 
Sabayon 

Pastasalade 
 
 

Koekje 

 
VRIJDAG 
26 JAN 2024 

 
Spek 

Preisoep 
Vispannetje met fijne 

groentjes 
Bieslookpuree 

Pudding 

Maredsous 
 

Petit suisse 

 
ZATERDAG 
27 JAN 2024 

 
Speculaas 

Venkelsoep 
Exotische kippenreepjes 

Ananas 
Groenterijst 

IJsje 

Mosterdspek 
 

Koekje 

 
ZONDAG 
28 JAN 2024 

 
Chocoladebroodje 

Aspergeroomsoep 
Kalfsblanket 

Rapen/Wortelen 
Tuinkers 

Aardappelnootjes 
Gebak 

Brie 
 

Druiven 

  



 

 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 
MAANDAG 
29 JAN 2024 

 
Eitje 

Witloofsoep 
Gentse waterzooi 

Rijstpap 

Haringsalade 
Koekje 

 
DINSDAG 
30 JAN 2024 

 
Speculaaspasta 

Kippensoep 
Witloof met kaassaus en 

hesp 
Puree 

Panna Cotta 

Penne broccoli en 
spekjes 

 
Fruit 

 
WOENSDAG 
31 JAN 2024 

 
Platte kaas 

Seldersoep 
Stoofvlees Marengo 

Frieten 
Fruit 

Mortadella 
 

Roomdessert 

 
DONDERDAG 
01 FEBR 2024 

 
Siroop 

 

Erwtensoep met korstjes 
Spaghetti bolognese 

Kaas 
Crème Tarte Tatin 

Perzik met tonijn 
 

Koekje 

 
VRIJDAG 
02 FEBR 2024 

 
Ontbijtworstjes 

Ajuinsoep met kaas 
Alaska Filet Millefeuille 

Boter/Citroensaus 
Spinaziepuree 

Pudding 

Oud Brugge 
 

Danio 

 
ZATERDAG 
03 FEBR 2024 

 
Peperkoek 

Pompoensoep 
Chipolata 

Blackwellsaus 
Boontjes 

Aardappelen 
IJsje 

Serranoham 
 

Koekje 

 
ZONDAG 
04 FEBR 2024 

 
Amandelcroissant 

Broccoliroomsoep 
Kalkoengebraad 

Pepersaus 
Gegrilde tomaat 

Kroketten 
Gebak 

Délice de 
bourgogne 

 
Druiven 

 

  





 

 

Denksport 
 

Elke letter komt overeen met een bepaald cijfer.  
Vervang elk cijfer door een letter en U krijgt een nieuwjaarswens. 

 

A = 99           F = 94         K = 89        P = 84         U = 79          Z = 74 
 

B = 98           G = 93         L = 88        Q = 83         V = 78 

 

C = 97           H = 92         M = 87       R = 82         W = 77 

 

D = 96           I = 91          N = 86        S = 81          X = 76 

 

E = 95           J = 90          O = 85        T = 80          Y = 75 

 

 
95 95 86     81 97 92 91 80 80 95 82 95 86 96     90 99 99 82 

………..     …………………………………...    …………… 

 

77 95 86 81 95 86     77 95     91 95 96 95 82 95 95 86      80 85 95 

…………….……     …….     …………………………     ………..      

 
Oplossing vorige opgave: marsepein 
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